Alderney, het kleinste Kanaaleiland vlakvoor de kustvan Frankrijk, is5Skmlang,

3 km breed en-heeft 2500 inwoners. Het valt onder de Britse kroon;maar.is

een zelfstandig land met een democratisch gekozen Staatsraad. Toen de Duitse

troepen in mei 1940 snel door Frankrijk oprukten, besloot de regering in Londen

de bevolking van het eiland te evacueren haar Engeland.

Door.Max van den Berg

Alderney had in Engelse ogen geen strategische
waarde en zo konden de Duitse troepen op 2 juli
het bijna lege eiland zonder meer innemen. Maar
wat gebeurde daar in die vijf jaren van bezetting?
Tijdens de oorlog aan het Oostfront in 1941-1942

vreesde Hitler een Engelse invasie in West- Europa.

Daarom kreeg de Organisation Todt de opdracht
een serie van 11.000 bunkers te bouwen aan

de Westeuropese kust, van de Noordkaap tot de
Spaanse grens. Bij de bouw van dit immense ver-
dedigingswerk, de zogenaamde Atlantikwall, wer-
den ruim acht miljoen arbeiders ingezet. In het
centrum van deze linie lagen de bunkercomplexen
van Normandié en Bretagne. Twintig procent van
alle uitgaven voor de Atlantikwall werd gespen-
deerd aan de Kanaaleilanden. En zo werd het bijna
onbewoonde eiland Alderney veranderd in een
compleet Duits fort.

Hongersnood

Na de geallieerde landingen in Normandié in juni
1944 werden in vrij korte tijd heel Frankrijk en
Belgié bevrijd. Maar de zwaar verdedigde Kanaal-
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eilanden lieten de geallieerde strijdkrachten links
liggen. ‘Laat de Duitse troepen op die eilanden
maar wegrotten;, zei Churchill. In de winter van
1944-1945 ontstond er een ware hongersnood,
vooral onder de Engelsen die op het eiland waren
achtergebleven. Noch uit Engeland, noch uit het

Alderney was bezaaid met landmijnen

bevrijde Frankrijk werden levensmiddelen aan-
gevoerd. Na maanden van ontberingen kon ein-
delijk een Rode Kruisboot met voedsel aanleg-
gen en werd de ergste nood opgeheven. De Rode
Kruisboot heeft in overleg met de Duitse bezetting
zeven maal de Kanaaleilanden aangedaan.

Late terugkeer

De Engelse bewoners van Alderney waren tijdens
de oorlog ondergebracht in Engelse steden zoals
Manchester en Liverpool. Toen Duitsland op 8 mei
1945 capituleerde en Engelse autoriteiten het
eiland weer in bezit namen, kon de bevolking nog












